
ZULLEN WE DE WERELD ZIEN

DOOR DE OGEN VAN EEN KIND?

ONSCHULDIG, ONWETEND

EEN KIND DAT ZICH VEILIG VOELT

EEN KIND, GEBORGEN EN KLEIN

EEN KIND, DAT GELOOFT

IN EEN VREDIGE WERELD

EEN KIND DAT DENKT

DAT MENSEN GEEN PIJN DOEN

EEN KIND DAT DENKT

DAT ALLES EERLIJK IS EN ZAL ZIJN

EEN KIND DAT PUUR GELOOFT

ZULLEN WE DE WERELD ZIEN

DOOR DE OGEN VAN EEN KIND?

Met dit deel van een gedicht van Hayarpi 
Tamrazyan, wensen de Protestantse Kerk 

Den Haag en Stek, voor stad en kerk 
jullie mooie feestdagen en een vredig 2020!
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PS. Donderdag 30 januari 2020 is het een jaar geleden dat het kerkasiel voor het gezin 

Tamrazyan in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag afgesloten werd. Op die dag wordt het boek 

DAT WONDERLIJKE KERKASIEL – DE NON-STOP VIERING IN DE HAAGSE BETHELKAPEL feestelijk gepresenteerd 

in Bethel. Zie de bijlage, meld je aan en weet je hartelijk welkom. Goed om elkaar dan te zien!


